
PG Aalden Zondag 4 februari 2024,  5de na Epifanie. Werelddiaconaat.  

Liturgische kleur: groen  

 

Intrede 

 
Welkom en mededelingen door de diaken 

 

- Wij gaan staan -  

 

Intredelied    Psalm 146: 1, 4 en 5 ‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here,’ 

 

Groet en bemoediging 

 

- Wij gaan zitten –  

 

Woorden bij deze zondag: Werelddiaconaat 

 

Wij zingen    Lied 350: 1, 3 en 7 ‘Het water van de grote vloed’ 

 

Gebed om Ontferming 

  

Glorialied, morgenlied Lied 215: 1, 3 en 5 ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,’ 

 

Gebed van de zondag  

 

De heilige Schrift gesproken én gezongen 
 

Eerste lezing    2 Koningen 4,18-21 en 32-37 (NBV 21)  

 

Wij zingen   Lied 608: 1, 2 en 3  ‘De steppe zal bloeien,’ 

 

Evangelielezing  Marcus 1, 29-38  (NBV 21)  

 

Wij zingen   Gezang 170: 1 en 2 (Liedboek 1973) ‘Meester men zoekt U’ 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Antwoordlied   Lied 982: 1, 2 en 3 ‘In de bloembol is de krokus’ 

 

Dienst van de gaven en gebeden  
 

Gebeden 

Gebed over de gaven  

Dank en voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader  

 



Zending en Zegen 

 
Slotlied    Lied 7 ‘Als wij tot U bidden, Vader’ 

    Hertaling: Sytse de Vries, uit: het liefste lied van overzee, deel 1 

 

1. Als wij tot U bidden, Vader 

vragen wij geen kalm bestaan, 

maar de kracht en de volharing 

in vertrouwen voort te gaan.  

 

2. Ook om louter groene weiden 

vragen wij U, Vader niet, 

maar op ongebaande wegen 

vol te houden met een lied. 

 

3. Of allen om rustig water,  

waar niets rest dan stil te staan, 

maar om kracht het levend water 

uit de harde rots te slaan.  

 

4. Bron van kracht in bange uren, 

die ons loodst door storm op zee, 

bij ons pogen, bij ons falen, -  

Vader, ga zo met ons mee! 

 

Zegen  

 

Amen (gezongen) 


